
Verslag O-jol finale 2012 
 
De weersvoorspellingen voor deze editie van de O-jol finale waren nagenoeg identiek 
aan 2011: wisselvallig, regen, onweersklap mogelijk. Toch hebben deze voorspellingen 
geen indruk gemaakt op de deelnemers in het algemeen en de last minute inschrijvers in 
het bijzonder. Ook in de dagen voor de finale werd nog goed ingeschreven waardoor het 
totaal aantal op 43 kwam te staan. Uiteindelijk zijn 37 boten daadwerkelijk gestart, 10 
meer dan vorig jaar en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Sowieso zijn de laatste 
ranglijst evenementen van het seizoen goed bezocht, iedereen snapt dat hierna de pret 
enigszins over is. 
 
Op vrijdagavond was de aftrap van dit evenement. Alle vroege vogels die op vrijdag al in 
Nieuwkoop waren aanbeland kregen een serieus vijf gangen diner aangeboden inclusief 
een compleet wijnarrangement voor het achterlijke bedrag van 15 Euro. Dit kan alleen 
maar met de hulp van sponsors en daarvoor wil ik Jan Rebel van de Hollandse Leeuw 
en Yves Krimpenfort van Krimpenfort wijnen onwijs bedanken voor deze ' wine & dine' 
avond! Alhoewel dit jaar het programma iets rustiger van opzet was, werd het toch nog 
laat, veroorzaakte een niet nader te noemen vrouwspersoon bijna een afgefikte 600 jaar 
oude herberg en hebben de vlootvoogden van het groene hart het licht weer uitgedaan. 
Helaas werd deze handicap de volgende dag niet meegenomen in de rating, want 
anders ……….. 
 
Op zaterdag hebben we drie mooie wedstrijden gevaren. Na de eerste race stond er 
voor iedereen een superlunch klaar, zoals vanouds geregeld door de 
Nieuwkoopse smeerdames.  Daarna nog twee wedstrijden weggetikt. Na de eerste dag 
voer Vincent van Leeuwen het klassement aan.  Spullen opruimen en voorbereiden voor 
een kleine herhaling van de avond daarvoor maar dan op de club. Na de wedstrijden 
konden we de deelnemers trakteren op bitterballen, sushi en een happy hour (met dank 
aan slijterij Bruintje Beer). In de tussentijd werd het clubhuis gereed gemaakt voor het 
buffet en de feestavond. In samenwerking met Magic Marine hadden we dit jaar voor 
elke heat een sprintprijs te vergeven. Wie het eerst bij de bovenboei was kreeg een 
mooie Magic Marine tas. Onder begeleiding van zangeres Nathalie werd het eten 
genuttigd waarna al snel het feestje op gang kwam. Naast Nathalie zorgde DJ Rob voor 
gezellige muziek waardoor al snel de voetjes van de vloer kwamen. Ook de sterke 
verhalen werden steeds geloofwaardiger. Op enig moment werd beweerd dat er in 
Nieuwkoop een oranje paling is gevangen op de dag dat Epke goud haalde in Londen. 
Dit verhaal werd zo ongeloofwaardig geacht door onze zeer gewaardeerde Friese 
vrienden dat er een echte Vespa werd verwed om de waarheid boven water te krijgen. 
En u gelooft het of niet: het verhaal is waar. Aan het eind van de avond hadden we nog 
een verrassingsact: de heer Kiebert, verkleed als bouwvakker, die zonder blikken of 
blozen 'Oh Oh Den Haag' ten gehore bracht. Kortom, een avondje om in te lijsten met 
een keurige eindtijd! 
 
Zondag, voorspellingen waren veel beter maar we kwamen bedrogen uit. Regen viel ons 
wederom ten deel. Gelukkig stond er een mooi windje en hebben we af en toe een 



zonnestraal mogen meepikken. Mijn eigen zeilprestaties kunnen eigenlijk het best 
omschreven worden als het weer: behoorlijk wisselvallig. Ondertussen ging de strijd aan 
de top keihard door. Het was ook erg leuk dat veel boegbeelden uit de O-jol klasse 
aanwezig waren. Daarnaast voeren ook beide promoboten mee en hadden we in de 
persoon van Mathieu Moermans de hoogste nieuwe binnenkomer (inclusief een eentje 
op het scorebord). Wederom drie mooie wedstrijden met menigmaal spektakel bij de 
boeien. Het schouwspel kon vanuit de overkapte volgboot, die beschikbaar was gesteld 
door de firma Tatje door menig toeschouwer op aangename manier bekeken 
worden. Het evenement werd afgesloten met de prijsuitreiking en voor iedereen was er 
nog een laatste rondje sushi (mede mogelijk gemaakt door Sushi Ran en BuroSix, Six 
en Vincent bedankt!). Overall winnaar is Martin Baas, strak en constant gezeild. Namens 
de voltallige organisatie: van harte gefeliciteerd. 
 
De volgende prijzen zijn uitgereikt: 
 
1) Martin Baas (Magic Marine wintertrui) 
2) Henk de Groot (Magic Marine wintertrui) 
3) Vincent van Leeuwen (Magic Marine wintertrui) 
4) Mels Jongeneel (Polaroid zonnebril) 
5) Luut de Zee (Polaroid zonnebril) 
 
Beste en enige karaoke act: Eric Kiebert 
 
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die dit evenement mogelijk hebben gemaakt, 
barbezetting, smeerdames, wedstrijdleiding, rescue (top zo in die stromende regen) 
watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop, sponsors en natuurlijk alle deelnemers. 
We zijn ontzettend blij met deze opkomst en hopen dat de finale aan jullie 
verwachtingen heeft voldaan en jullie er volgend jaar weer bij zijn! 
 
Mooie foto’s zijn te vinden op: 
http://www.noordzuidnieuwkoop.nl/nieuws/fotoarchief/foto_archief_noordzuid_2012 
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