
Verslag Bossche Bollen 2014 

 
Dit weekend Bossche Bollen op een plas, die zelfs nog kleiner is dan Kralingen. Ik zit thuis aan de Braassem, 
en zie nu weer wat ‘groot water” is. 
Volgens Klaas de Boer hoort iemand die 3e is geworden iets te schrijven. Een oud en niet oude voorzitter 
iets weigeren, kan natuurlijk niet. Anders zou ik zeker de woede van Hilde over me heen krijgen. Want op 
zondag stond ze de hele tijd te kijken, wat haar jochie aan te het doen was. Zo zie je maar, samen iets 
ouder worden, is niks mis mee!  
Met die Bossche Bollen, heb ik heel andere ideeën, ik ben natuurlijk een man. Ik zag José en Roelien en ik 
zag de Bossche Bollen. Wachten en geduldig zijn is alles wat je nodig hebt. Het grootste probleem is dat de 
zeilers niet kunnen tellen: te vroeg finishen, door de lijn varen en tellen tot acht. Ja, allemaal terug naar de 
1e klas. Ik hoop alleen, dat het geen juf wordt met deze, rijpere zeer geintresseerde zeilers. Van het 
damesprogramma. Georganiseerd door José en Evelien, heb ik alleen maar positieve verhalen gehoord. 
Even zonder gekheid: “super ontvangst, moeilijke wedstrijden, heerlijk eten op zaterdag, met een gezellige 
borrel daarvoor in de stad. Zondag echt iets om te zorgen dat je je rust kan bewaren. Heb je dat niet dan 
kom je op het kookpunt. Bossche Bollen ga zo door! 
Ik weet niet of ik al kan inschrijven voor volgend jaar? Ik had een top weekend. 
Theo, NED 619 


